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CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ LẪY LỪNG 

 70  năm đã trôi qua, Chiến dịch Điện Biên Phủ (07.5.1954 - 07.5.2024) là 

một chiến dịch điển hình trong lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

của quân và dân ta đánh thắng quân viễn chinh Pháp có tiềm lực quân sự 

mạnh, vũ khí trang bị hiện đại. 

 Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Nhân 

dân Việt Nam. Chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử 

dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX, mà ý nghĩa và 

tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không hề phai mờ, trái lại, những bài học 

lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa.  

 

 Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Chiến thắng 

Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang. Cả dân 

tộc Việt Nam đã làm nên thiên sử vàng oanh liệt, đi vào lịch sử nhân loại bằng 

cuộc kháng chiến trường kỳ ba nghìn ngày không nghỉ với những con số ấn tượng 

đã làm nên sự kiện "chấn động địa cầu". 

“Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” 

 Với quyết tâm “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” quân và dân ta 

đã gấp rút chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. Các đơn vị bộ đội chủ lực 

nhanh chóng tập kết, ngày đêm bạt rừng, xẻ núi mở đường, kéo pháo, xây dựng 



trận địa, sẵn sàng tiến công địch. Trên 26 vạn dân công với trên 10 triệu ngày công 

đã tham gia phục vụ cho chiến dịch. Hàng vạn thanh niên xung phong phối hợp 

với bộ đội công binh mở đường ra mặt trận dưới mưa bom bão đạn của địch. Chỉ 

trong một thời gian gắn, hàng nghìn km đường được xây dựng và sửa chữa để 

phục vụ cho Chiến dịch. Bộ đội ta từ các hướng tiến về để thắt chặt vòng vây vào 

Điện Biên Phủ. 

 
Kéo pháo vào trận địa trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

 
 Những chiếc xe đạp thồ chở lương thực, thực phẩm phục vụ chiến dịch 

Điện Biên Phủ 



 Sau “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm 

vắt/Máu trộn bùn non/Gan không núng/Chí không mòn”, các lực lượng vũ trang 

nhân dân ta đã tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Tổng số quân 

địch bị diệt và bị bắt sống là 16.200 tên, gồm 17 tiểu đoàn bộ binh và lính dù, ba 

tiểu đoàn pháo binh, 10 đại đội ngụy vừa bổ sung và các đơn vị công binh, vận tải, 

xe tăng... Tổng số sĩ quan và hạ sĩ quan bị diệt và bị bắt là 1.706 người. Số máy 

bay bị bắn rơi và phá hủy là 62 chiếc (trong đó tại mặt trận là 57 chiếc). Ta đã thu 

toàn bộ vũ khí kho tàng của địch ở Điện Biên Phủ, trong đó có 28 khẩu pháo lớn, 

64 xe, 5.915 súng các loại, 20.000 lít xăng dầu cùng rất nhiều đạn dược, quân 

trang, quân dụng khác. 

 
Máy bay B26 của Pháp tại mặt trận Điện Biên Phủ bị lực lượng pháo phòng 

không 37mm của quân ta bắn rơi. 

 Chiến thắng Điện Biên Phủ đã củng cố niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chiến đấu dưới lá 

cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Trong cuốn “Lịch sử Việt Nam” Tiến sĩ sử học Huỳnh Công Bá đã nhận định: 

“Chiến thắng Điện Biên Phủ còn là chiến công chói lọi đột phá thành trì hệ thống 

nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, cổ vũ và thúc đẩy các dân tộc bị áp bức 

đứng lên đấu tranh vì độc lập tự do. Nó chứng minh chân lý của thời đại là một 

dân tộc dù nhỏ, nhưng đã biết đoàn kết theo một đường lối cách mạng đúng đắn, 

kiên quyết chiến đấu cho độc lập tự do thì có đủ khả năng để chiến thắng các đội 

quân xâm lược của bọn đế quốc.”  
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