
 
Chào các bạn, tớ là Sọ Dừa. Hôm nay, tớ kể cho các bạn nghe Sự tích Sọ Dừa. 

Chuyện là như thế này: 

Bố mẹ tớ là người hiền lành chăm chỉ, ngoài 50 tuổi vẫn chưa có con. Hồi 

trước nhà tớ nghèo lắm bố mẹ phải đi ở cho phú ông. 

Một hôm, mẹ tớ đi vào rừng kiếm củi, trời nắng chang chang, mẹ khát nước 

khô cả họng tìm mãi không thấy suối. Rồi mẹ thấy cái sọ dừa bên cạnh gốc cây đựng 

đầy nước mưa, mẹ mừng rỡ bưng lên uống hết. Từ đó mẹ có mang, rồi sinh ra tớ 

không tay, không chân, xấu xí, tròn như một quả dừa. Bố tớ mất lúc tớ chưa ra đời, 

nhìn tớ mẹ càng buồn chán, tớ nói với mẹ: “ Mẹ ơi, con là người đấy. Mẹ đừng buồn 

và đừng bỏ con đi mẹ nhé!” Nghĩ thương tớ, mẹ cố gắng nuôi. Khi lớn, tớ xin mẹ 

cho đi chăn bò ở nhà phú ông. Tớ chăn bò giỏi, con nào cũng béo tròn, lông mượt. 

Phú ông ưng ý lắm. Vụ mùa đến, tôi tớ ra đồng làm việc hết. Phú ông sai ba cô con 

gái đem cơm ra đồng cho tớ. Hai cô chị khinh bỉ tớ, chỉ có mình cô út thương tớ. 

Một hôm, cô út mang cơm cho tớ, cô nghe thấy tiếng sáo véo von từ xa. Thấy lạ, cô 

rón rén bước đến gần, nấp sau bụi cây rình xem thì thấy có một chàng trai khô ngô 



tuấn tú. Có tiếng động, chàng trai biến mất, chỉ thấy tớ nằm đấy. Nhiều lần như thế, 

cô biết tớ không phải người trần. Từ đó, cô đem lòng yêu mến, có thức ăn ngon cô 

đều giấu đem cho tớ. Một hôm, tớ đòi mẹ hỏi cưới con gái phú ông. Mẹ cũng ngạc 

nhiên nhưng vẫn chiều ý tớ. Phú ông cố tình đòi lễ vật quá cao, để tớ bỏ cuộc. Mẹ 

lo nhưng tớ bảo mẹ yên tâm, đến ngày cưới mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ đâu vào 

đấy. Thế là tớ cưới được cô con gái út. Kể từ khi cưới vợ, tớ ngày đêm miệt mài đèn 

sách và thi đỗ trạng nguyên. Chẳng bao lâu, có chiếu nhà vua sai trạng đi sứ. Tớ chia 

tay vợ lên đường, trao cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà, dặn 

phải luôn giữ các thứ ấy bên mình để có lúc cần dùng đến. Thấy tớ đi xa nhà, hai cô 

chị liền hãm hại bằng cách đẩy vợ tớ xuống biển. Vợ tớ bị cá lớn nuốt vào bụng, 

nàng đã lấy dao tớ đưa rạch bụng nó và trôi dạt vào bờ. Nàng dùng hòn đá bật lửa 

nướng cá sống qua ngày, chờ thuyền đi qua đến cứu. Hai quả trứng nở thành đôi gà 

đẹp làm bạn với nàng giữa hòn đảo vắng. Một hôm, con gà gáy gọi tớ đến đón vợ. 

Tớ cho thuyền cập bến. Vợ chồng gặp nhau hết sức vui mừng. Về nhà, tớ mở tiệc 

mừng mời bà con đến chia vui. Hai cô chị không hay biết, họ chắc mẩm chuyến này 

được thay cô em làm bà Trạng. Họ khóc lóc nức nở kể về chuyện không may của cô 

em ra vẻ tiếc thương. Tớ không nói gì, tiệc xong, tớ cho gọi vợ ra. Hai người chị 

trông thấy vợ tớ xấu hổ quá lén bỏ đi về và biệt xứ. 

   Tớ rất thích câu chuyện này. Truyện cho chúng ta bài học: ở hiền sẽ gặp lành, 

ác giả ác báo. Các bạn hãy ăn ở hiền lành và làm người tốt bụng nhé. 

Tác giả: Học sinh Cù Tất Đạt lớp 5A1 

 


