
KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP  

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2021) 

 

Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất để đoàn kết tập hợp toàn dân 

chống kẻ thù chung, thực hiện các mục tiêu cách mạng là một sáng kiến, cống 

hiến vĩ đại của Đảng ta. Ngày 3/2/1930 thành lập Đảng thì ngày 18/1/1930, từ 

cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Đảng đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng 

minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trong 

suốt 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ở mỗi thời kỳ cách mạng với 

những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt 

Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang 

của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân 

tộc, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. 

Để đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của 

Mặt trận Dân tộc thống nhất, ngày 29/5/1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt 

Nam (Hội Liên Việt) được thành lập - đây là bước phát triển mới của Mặt trận 

Dân tộc thống nhất. Thực hiện Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt đã ra sức tuyên truyền, 

vận động nhân dân tham gia kháng chiến, sát cánh bên nhau, đẩy mạnh mọi 

hoạt động, xây dựng tổ chức, phát triển lực lượng nhằm mục tiêu chung là 

kháng chiến thắng lợi, giành độc lập dân tộc. Việc thống nhất Việt Minh và 



Liên Việt trở thành yêu cầu khách quan của kháng chiến và sự nghiệp cách 

mạng của nhân dân ta nhằm củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

Ngày 3/3/1951, Đại hội toàn quốc Mặt trận thống nhất Việt Minh - Liên Việt 

lấy tên là Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) 

được tiến hành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận 

Liên Việt đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần củng cố Mặt trận Dân 

tộc thống nhất. Quá trình kháng chiến toàn dân, toàn diện làm cho Mặt trận Dân 

tộc thống nhất không ngừng lớn mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, 

tạo nên sức mạnh to lớn, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

đến thắng lợi cuối cùng. 

Bước vào giai đoạn chống Mỹ, cứu nước, ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt 

trận Dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và thông qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, 

dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay 

sai. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra sức vận động các tầng lớp nhân dân thi 

đua yêu nước, tham gia khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa, hàn gắn vết 

thương chiến tranh và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Ở miền Nam, từ 

cao trào đấu tranh của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và 

chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, ngày 20/12/1960, Mặt Trận Dân tộc giải 

phóng miền Nam Việt Nam ra đời và Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ 

và hòa bình Việt Nam được thành lập ngày 20/4/1968 đã tập hợp rộng rãi các 

tầng lớp, giai cấp, tôn giáo, dân tộc và mọi người dân yêu nước. 

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975), từ ngày 31/1 -  4/2/1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Mặt 

trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam quyết định hợp nhất 3 tổ chức: Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh 

các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, lấy tên chung là Mặt trận 

tổ quốc Việt Nam. Đại hội đã thông qua chương trình chính trị và điều lệ mới 

nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự nhất trí về chính 

trị và tinh thần trong Nhân dân, phát huy nhiệt tình cách mạng và tinh thần làm 

chủ, động viên nhân dân hăng hái tham gia xây dựng và củng cố chính quyền, 

xây dựng Hiến pháp chung của cả nước; tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng 

Nhân dân các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục thiên tai, phát triển kinh tế... 

Ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong 91 năm qua là 

dịp để chúng ta tiếp tục kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, coi đó là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 



 


